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Mục Đích: Thông tin liên lạc và chia sẻ giữa 

các trụ sở mục vụ truyền giáo của Tu Hội 

Nam và Nữ, các thành viên cựu ICM và thân 

hữu ICM. 
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NGUỒN GỐC VÀ LỊCH 

SỬ NĂM THÁNH 

Xuân Việt, ICM 

Nguồn gốc Năm Thánh 

ruyền thống Năm Thánh bắt nguồn từ 

thời Cựu Ƣớc, theo đó Năm Thánh là 

một thời kỳ hồng ân, qua đó Thiên Chúa 

ban ơn đặc biệt hơn khi con ngƣời mở lòng để 

canh tân và thống hối. “Các ngƣơi sẽ công bố 

năm thứ năm mƣơi là năm thánh và sẽ tuyên cáo 

trong xứ lệnh ân xá cho mọi ngƣời sống tại đó. 

Đối với (các) ngƣơi, đó là thời kỳ toàn xá: mỗi 

ngƣời trong các ngƣơi sẽ trở về phần sở hữu của 

mình, mỗi ngƣời sẽ trở về dòng họ của mình...” 

(Lv 25: 10-11) 

   Nhƣ vậy, Năm Thánh, đƣợc hiểu là Năm Hồng                          

Ân hay Ðại Xá, và theo Luật Môsê, cứ mỗi năm 

thứ 7, đất đai phải đƣợc nghỉ ngơi và nô lệ đƣợc 

trả tự do, nợ nần đƣợc tha, đồng thời dân chúng 

phải sống liên đới, yêu thƣơng, hòa giải với anh 

chị em và kẻ thù. Tất cả những việc làm này 

nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Cứ sau 49 năm thì 

toàn dân Do Thái phải mừng năm thứ 50 một 

cách trọng thể. Rõ ràng, truyền thống Năm 

Hồng Ân này là sự mở rộng luật Sabbát của 

ngƣời Do thái là trong một tuần 7 ngày, sau 6 

ngày làm việc phải có 1 ngày nghỉ ngơi để thờ 

phƣợng Thiên Chúa. 

   Nhƣ thế, Năm Thánh là thời gian mà ngƣời tội 

lỗi hoán cải đƣợc ban ơn tha thứ các hình phạt 

do tội gây ra, con ngƣời phải thống hối và canh 

tân cũng nhƣ hòa giải với Thiên Chúa và anh chị 

em. Ðể đƣợc hƣởng những ơn lành Thiên Chúa 

ban cho trong Năm Thánh này, Kitô hữu phải 

nhận thức: trƣớc hết, Năm Thánh là nhằm thánh 

hóa cuộc sống, củng cố đức tin, tạo cơ hội thuận 

tiện để xây dựng tình liên đới và hiệp thông 

huynh đệ trong lòng Giáo hội và thế giới, 

khuyến khích mọi ngƣời tuyên xƣng đức tin một 

cách chân thành và sống động hơn nơi Ðức Kitô, 

Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của nhân loại. 

Truyền thống Năm Thánh 

Truyền thống cử hành Năm Thánh có từ năm 

1300 vào thời Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII. 

Trong Năm Thánh đầu tiên đó, Đức Giáo hoàng 

đã cho phép các tín hữu hành hƣơng từ khắp nơi 

đến Roma, bƣớc qua Cửa Thánh của các Đền thờ 

đƣợc ơn toàn xá, nghĩa là đƣợc ơn tha tội và ân 

sủng Chúa. Cũng theo thỉnh cầu của các tín hữu 

trong dịp này, Đức Giáo hoàng đã quy định cứ 

100 năm thì sẽ có một Năm Thánh. 

Vào năm 1350, Đức Giáo hoàng Clêmentê VI đã 

ấn định Năm Thánh đƣợc cử hành 50 năm một 

lần. Năm 1470, Đức Giáo hoàng Phaolô II đã 

quyết định Năm Thánh sẽ đƣợc cử hành 25 năm 

một lần. 

(Phỏng theo Tài liệu về Năm Thánh của một vài 

Giáo phận tại Việt Nam).  

Ý Nghĩa Năm Thánh YÊU HIỆP NHẤT   

Theo những trình bày trên, Năm Thánh ICM là 

thời gian nhắc nhở chúng ta: 

- Cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho 

A.T. Micae Việt Anh ơn “Linh cảm ban đầu” 

thành lập Phong trào Tận Hiến cho Chúa Thánh 

Thể và Mẹ Maria (1949), và trải qua nhiều gian 

nan thử thách dòng dã suốt 49 năm, Hiến Pháp 

đã đƣợc Giáo Hội châu phê và thiết lập thành 

Tu Đoàn Đời sống Tông đồ “Nhập Thể - Tận 

Hiến – Truyền Giáo, do Đức Cha Phêrô 

Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà 

Lạt (năm 1998 Nữ Tận Hiến, và năm 2000 Nam 

Tận Hiến) 

-  Khiêm tốn, sám hối và canh tân đời sống và 

nhiệt thành hang say làm tông đồ truyền giáo. 

- Trung thành với lý tƣởng Nhập Thể - Tận Hiến 

- Truyền Giáo là: nhiệt tâm loan báo Tin Mừng 

qua việc phục vụ ngƣời nghèo. Nhƣng không thể 

phục vụ ngƣời nghèo nếu không thực sự yêu 

thƣơng họ; đồng thời dấn thân đi truyền giáo 

cho muôn dân (kinh Năm Thánh ICM). 

T 
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 Trong Năm Thánh này, từ ngày 25/3/2024 – 

25/3/2025, Tòa Ân Giải Tối Cao ban cho những 

ngƣời tham dự những nghi lễ tại các nhà thờ/nhà 

nguyện các giáo xứ, hay các Nhà Huynh đệ ICM 

đƣợc ơn toàn xá tha thứ tội lỗi, có thể dành cho 

những ngƣời đã qua đời.  

Tóm lại, để đƣợc hƣởng những ơn lành Thiên 

Chúa ban trong Năm Thánh này, Kitô hữu phải 

nhận thức: trƣớc hết, Năm Thánh nhằm thánh 

hóa đời sống, củng cố đức tin, tạo cơ hội thuận 

tiện để xây dựng tình liên đới và hiệp thông 

huynh đệ trong lòng Giáo hội và thế giới, 

khuyến khích mọi ngƣời tuyên xƣng đức tin 

cách chân thành và sống động hơn nơi Ðức Kitô, 

Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của nhân loại. 

      

  (trích Tài liệu HĐGMVN).  

_______________________________________ 

THÔNG TIN 

“ĐI GIEO” TỤC BẢN 

.T. Micae Việt Anh đƣợc ơn “khai sinh” Tu 

Hội Tận Hiến ngày 2/2/1949 tại TCV Mỹ 

Đức, Giáo phận Thái Bình. Năm 1954, sau 

Hiệp định Ba-lê, chia đôi đất nƣớc, khoàng 500,000 

ngàn ngƣời, đại đa số là ngƣời Công Giáo, gạt nƣớc 

mắt rời bò quê cha đất tổ, di cƣ vào Miền Nam, để 

“giữ đạo”. TCV Mỹ Đức cũng theo đoàn ngƣời di cƣ 

vào Nam, đã chọn Nhà thờ Tấn Tài A, Dinh Thủy, 

Phan rang, làm nơi “dừng chân”. A.T. Micae Việt 

Anh đƣợc bổ nhiệm làm giáo sƣ chủng viện, dạy 

môn Anh văn, kiêm linh hƣớng, rồi Phó Giám đốc 

chủng viện, từ 1954 cho đến khi ngài đi du học Thụy 

sĩ tháng 7 năm 1957.   

Trong Nhóm chủng sinh con linh hƣớng, ngài chọn 5 

ngƣời để huấn luyện với hy vọng sau này tiếp nối lý 

tƣởng Tận Hiến. Đó là Anh GB Nguyễn Thanh 

Tƣớc, Tôma Trần Thiên Định, Anrê Nguyễn Minh 

Từ, Alphonsô Nguyễn Ngọc Trân và Giuse Nguyễn 

Việt Hƣng. Chủng viện nhận ơn gọi vào lớp 6, học 

tại Phan Rang đến lớp 9; từ lớp 10 - 12 đƣợc gừi vào 

các TCV Miền Bắc Di cự tại Sàigòn.  

Hai Anh Thanh Tƣớc và Thiên Định về Sàigòn năm 

1957, ba chúng tôi – Từ, Trân, Hƣng – về Sàigòn 

năm 1959. Nhóm Tận Hiến lúc đó vỏn vẹn khoảng 

15 ngƣời, ngoài 5 chủng sinh chúng tôi, các chị 

khoảng 10 ngƣời, gồm Chị Cả Maria Vũ T Ngọc 

Minh, Thúy Linh, Kim Liên, Bích Hiền, Tuyết Mai... 

Thuyền trƣởng “đi vắng”, các thủy thủ phải cùng 

nhau chèo chống con thuyền Tận Hiến. Vài linh mục 

thuộc Giáo phận Thái Bình lắc đầu ngao ngán, “tụi 

này trước sau cũng chết thôi”. Tôi còn nhớ, hàng 

tháng, tôi tuy chỉ là chủng sinh lớp 10, nhƣng vẫn 

viết bài suy niệm, và đến trụ sở Nữ Tận Hiến tại Tân 

chí linh tĩnh tâm chung với các chị. 

Trong hoàn cảnh khó khăn và “nghèo nàn” cả về 

nhân sự lẫn tài chánh, năm 1965, Tờ Thông Tin Đi 

Gieo “ra mắt”, gợi ý từ dụ ngôn ngƣời gieo giống 

(Mt 13:18-23), nhằm mục đích thông tin, liên lạc và 

huấn luyện, đồng thời giữ cho “ngọn lửa Tin Yêu 

luôn cháy sáng trong tim người Tận Hiến”. Mạnh 

thƣờng quân yểm trợ tài chánh là Chị Cả Ngọc 

Minh: chị mua một máy Roneo để in báo (máy này 

rất phổ thông thời đó), và trả mọi chi phí in ấn... 

Chiều thứ năm hay Chúa nhật hằng tuần, các thầy 

ĐCV Thánh Giuse, số 6 Cƣờng Để, Sàigòn, đƣợc đi 

dạo bên ngoài, Anh Minh Từ và Việt Hƣng đến Trụ 

sở Nữ Hàng Xanh “làm báo”. Đi Gieo phát hành tùy 

theo nhu cầu, trung bình mỗi năm 4 số. Tháng 

6/1969, lớp sau cùng của nhóm Tận Hiến thụ phong 

Linh mục, và Đi Gieo cũng đình bản. 

Cuối tháng 4/1975, do sự quan phòng của Chúa, 

A.T. Việt Anh quyết định “di tản” sang Hoa Kỳ, điều 

mà ban đầu ngài quyết định ở lại. Ngài cho Việt 

Hƣng và Anh Tùng đi theo. Chúng tôi đến trại Tiếp 

cƣ Fort Chaffee, AK, ngày 8/5/75. Đƣợc Đức TGM 

Philip Hannan, TGM giáo phận New Orleans bảo 

lãnh, Nhóm Tận Hiến lớn bé, già trẻ khoảng 50 

A 
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ngƣời xuất trại trong 3 đợt: Đợt I gồm AT Việt Anh 

và 7 anh em, đợt II gồm những chị cao niên, đợt III 

là nhóm đệ tử do Việt Hƣng hƣớng dẫn.  

Tháng 10/1983, Lm Việt Hƣng đƣợc Đức Cha 

Stanley J. Ott, Giám mục Baton Rouge, bổ nhiệm 

làm Tuyên úy cộng đoàn CGVN. Năm 1986, AT 

đƣợc Liên đoàn CGVN tại Hoa Kỳ bầu làm Chủ tịch 

Ủy Ban chuẩn bị Phong thánh tại Hoa Kỳ. Năm 

1989, AT chính thức chọn Baton Rouge làm “hậu 

phƣơng” cho Tận Hiến, mua cơ sở Trƣờng Trung 

học của Giáo xứ trong khuôn viên nhà thờ Thánh 

Antôn Padua, mở Nhà In St. Michael (vẫn còn sinh 

hoạt cho đến nay), nhận in Nguyệt San Dân Chúa 

của Cha Việt Châu... 

Chính trong thời gian này, Tận Hiến muốn “tục 

bản” Tờ Thông tin Đi Gieo, để thông tin, liên lạc và 

làm sợi dây nối kết các thành phần nam & nữ Tận 

Hiến và Gia Đình Tận Hiến cƣ ngụ tại những tiểu 

bang khác nhau, tại Baton Rouge, Dallas, San 

Antonio, Houston, Orlando... Vì có nhà in riêng, nên 

hình thức và nội dung Thông Tin Đi Gieo cũng “dễ 

coi” và phong phú hơn ngày xƣa tại Việt Nam.  

***Bƣớc vào thời đại kỹ thuật số, ngƣời ta không  

còn muốn đọc báo, nhƣng muốn coi TV, truyền hình, 

Youtube, ... Đi Gieo đình bản. 

Do tình thƣơng quan phòng của Chúa, qua thƣ thỉnh 

cầu của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám 

mục Đàlạt, Tòa Thánh đã ban phép mở Năm Thánh, 

kỷ niệm 75 năm khai sinh Tận Hiến (1949-2024). 

Trong thời gian chuẩn bị mừng Năm Thánh tại Hoa 

Kỳ, Nhóm Cựu Tận Hiến có sáng kiến tục bản Tờ 

Thông Tin Đi Gieo, nhƣ một nhắc nhở về nguồn, 

đồng thời khích lệ Tận Hiến nói chung, cách riêng 

Nhóm Cựu Tận Hiến, Gia Đình Tận Hiến, Hội Bảo 

trợ Ơn Gọi Tận Hiến, “Trung thành với lý tưởng 

Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo, nhiệt tâm 

loan báo Tin Mừng qua việc phục vụ người 

nghèo, và dấn thân đi truyền giáo cho muôn dân” 

(Kinh Năm Thánh).  

Qua những trình bày trên đây, quý độc giả nhận ra 

rằng Tờ Thông Tin Đi Gieo ra đời, rồi tục bản hai 

lần để đáp ứng nhu cầu và hoàn cảnh của Tu Hội 

trong mỗi giai đoan. Xin dâng lời cảm tạ Chúa và 

Mẹ Maria, đã tuôn đổ muôn ơn phúc cho Tu Hội và 

công cuộc truyền giáo do Tu Hội thực hiện trong 75 

năm. Muôn muôn đời, XIN TẠ ƠN CHÚA. Deo 

Gratias! 

Baton Rouge, ngày 31/6/2024, 

Lễ Đức Mẹ Đi thăm bà E-li-sa-bét. 

 

Lm Giuse Nguyễn Việt Hƣng, ICM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ICM VỀ NGUỒN 
Ý nghĩa dựa vào tài liệu Tận Hiến ICM                                                                                                                                                                       

Giuse Trần Công Chánh   -   Cựu ICM                                                                                        

 

on ngƣời ai cũng có cội nguồn, tổ tiên và quê 

hƣơng.   Khi nói đến “Về Nguồn” là nói đến 

sự trở về với điểm khởi sinh, gốc rễ hay về 

với quê hƣơng.  Trong văn chƣơng, triết học và tôn 

giáo,  nguồn là quê hƣơng, là khai sinh, là sinh lực 

C 
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của sự sống.  Với cựu ICM, nguồn là vị sáng lập Tu 

Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo, ICM 

(Incarnatio Consecratio Missio), là Anh Trƣởng Việt 

Anh.   Quan trọng hơn nữa,  nguồn còn là Linh Đạo 

của ICM, là Yêu Hiệp Nhất.  Vậy cựu ICM về nguồn 

là về lại với Anh Trƣởng với Linh Đạo của Tận 

Hiến. 

 

Về nguồn với vị sáng lập,  tất nhiên về nguồn không 

có nghĩa về để gặp lại Anh Trƣởng bằng xƣơng bằng 

thịt.  Nhƣng về nguồn là tƣởng nhớ, qua nhiều cách, 

tới vị sáng lập ICM qua vóc dáng, lời ăn, tiếng nói, 

nét mặt, nụ cƣời v.v.  Hơn nữa, về nguồn không chỉ 

tƣởng nhớ tới vị sáng lập mà còn phải học biết để 

hiểu về Tận Hiến, ƣớc vọng, đức tính, triết lý sống, 

đời sống đạo đức và lý tƣởng tận hiến của vị sáng 

lập.  ICM về nguồn cũng có thể kể đến những lúc 

chúng ta chia sẻ trong kinh nguyện của Tận Hiến 

hoặc sinh hoạt và hội thảo theo tinh thần Tận Hiến.   

Và những lúc chúng ta đàm đạo với các tu sĩ của 

ICM hoặc với anh chị em và linh mục, tu sĩ cựu ICM 

về lý tƣởng Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo cũng 

chính là lúc cánh cửa về nguồn đƣợc mở ra.   Anh 

Trƣởng Việt Anh là nguồn sống nhập thể tận hiến 

truyền giáo cho chúng ta hƣớng về. 

 

Về Nguồn với Linh Đạo của ICM, Yêu Hiệp Nhất,   

đây là nhân tố tối quan trọng cho lý tƣởng tận hiến, 

là tinh thần của tận hiến và là nguồn sống của đời tận 

hiến.  Về nguồn là làm sống lại Linh Đạo của tận 

hiến trong ta.  Nghe qua ta thấy Linh Đạo xa vời và 

khó để trở về nguồn.  Tuy thế, để nói một cách dản 

dị và bình dân, theo Cha Việt Hƣng, thì “Linh Đạo là 

đƣờng nhân đức hay đƣờng nên thánh.” (HT & PT 

70 năm… tr 40).  Là ngƣời Công Giáo, chúng ta phải 

tập sống nhân đức để cố nên thánh hằng ngày.  Anh 

Trƣởng đã vạch ra con đƣờng đó chính là Yêu Hiệp 

Nhất.  Anh Trƣởng sống đời tận hiến bằng cách 

“Yêu Hiệp Nhất”.  YHN là yêu Chúa Thánh Thể với 

tất cả thể xác và linh hồn, “yêu hiệp nhất với Chúa 

Ba Ngôi và tan chìm giữa tim Mẹ và làm việc tông 

đồ… sống nhờ với trong vì Giêsu Maria,  tức là tinh 

thần, là hồn của CM đây.  Cố đào sâu tinh thần đó 

mọi giờ phút sống tan chìm giữa Maria, với Maria.”  

(VVCN, số 71, b, tr.75).  Cựu ICM về nguồn mang 

trong trái tim và khối óc một khát vọng tìm và cảm 

nhận đƣợc  ngọn lửa yêu hiệp nhất  với Chúa Ba 

Ngôi cùng với trong Mẹ Maria.  Khi ta có khát vọng 

đi tìm lửa YHN là ta đang trên đƣờng về nguồn. 

Dựa vào những ý nghĩa về nguồn nêu trên, Cựu ICM 

về nguồn có thể hiểu là  trở về với trạng thái ban đầu 

khi ta đƣợc Anh Trƣởng mời gọi tham dự khóa “Đến 

Mà Xem”.   Có lẽ lúc ấy, tim ta rực cháy lửa yêu 

Chúa và rất nhiệt thành với việc tông đồ.  Tính tới 

hôm nay, thời gian đã bào mòn đi nhiều thứ, kể cả 

lửa yêu Chúa và lòng hăng say phục vụ.  Quyết tâm 

trở về nguồn là thái độ tích cực mong tìm gặp lại 

cảm xúc ban đầu với Tu Hội Tận Hiến, trong đó 

chúng ta cùng ăn, cùng uống, cùng cầu nguyện, cùng 

hy sinh, cùng làm việc, cùng chia sẻ tình huynh đệ.  

Hành trang mang theo trên cuộc hành trình này là 

một tâm hồn luôn mở rộng để yêu thƣơng, tin tƣởng, 

vị tha và học hỏi.   Chắc chắn, trong hành trình, cựu 

ICM không cô độc, nhƣng cùng nhau đồng hành 

hƣớng về vị sáng lập để học hỏi và tập sống đạo đức 

hơn mỗi ngày.  Hãy để khát vọng gặp Chúa của ta 

bùng cháy nhƣ ngọn lửa Yêu Hiệp Nhất với Chúa Ba 

Ngôi tan chảy trong tim Mẹ Maria để cùng nhau làm 

việc tông đồ.   

________________________________________ 

Thấng, 2024:  Thứ Bảy 8-9 Hội chợ Văn Nghệ ICM 
gây quỹ cho cơ sở Tinh Tâm Lê Thị Thành, Houston. 
Tháng 6, 2024: Chủ Nhật Ng. 16 Mừng Đại Lễ 75Năm 
Thánh Thành Lập Tu Hội ICM, tại Baton Rough, LA. 
Tháng 6, 2024: Cuối Tuần Ng. 14-16 Hội Ngộ II, Cựu 
ICM & Thân Hữu, tại Baton Rough, LA. (GM Địa 
Phương Chủ Tế).Tháng 6, 2024: Ng.18-22 Tĩnh Tâm 
Tổng Tu Hội ICM Hoa Kỳ, Ngành Nam và Nữ, tại 
Trung Tâm Lê Thị Thành.  (Cựu ICM được ghi danh 
tham dự). 
Tháng 8, 2024: Ng. 31-1 tháng 9, Lễ Giỗ Mãn Tang 
Chị Cả Ngọc Minh, tại Orlando, Florida (GM Địa 
Phương Chủ Tế). 

 

Sự Kiện Quá Khứ,  

Hiện Tại & Tƣơng Lai 
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Tâm Tình Về Nguồn 
gƣợc dòng thời gian, gần 40 năm trôi qua, 

tƣởng chừng nhƣ đã chôn vùi theo thời gian 

với biết bao thăng trầm của cuộc sống; 

nhƣng nhƣ một dấu ấn in vết sâu đậm của thời niên 

thiếu, bao kỷ niệm của thời đƣợc gọi là " bẻ gãy 

sừng trâu" đã ùa vào trong ký ức của tôi, không 

những không bị phai nhạt, mà ngƣợc lại càng nghĩ 

tới, thì những hình ảnh của thời mộng mơ đó, lại 

càng làm cho tôi nhớ và nhớ mãi.  Từ đó cuộc đời 

tôi, tuy đã rẽ sang một khúc quanh mới, một con 

đƣờng mới đầy thử thách nhƣng thật vô cùng ý 

nghĩa.  

Cộng đoàn Tận Hiến IC San Antonio, Texas nơi tôi 

đã tự dâng hiến tuổi thiếu niên của mình qua suốt 

bốn năm đệ tử (1983-1987).  Nơi đây không chỉ đơn 

thuần là một mái ấm gia đình, mà còn là nơi đã đào 

luyện tôi trở thành một ngƣời có chí hƣớng, không 

sống theo bản ngã, mà đã giúp tôi sống theo tiếng gọi 

của lƣơng tâm, lƣơng tâm của một ngƣời làm con 

Chúa. Đây chính là nơi tôi bắt đầu khám phá và tìm 

hiểu về ơn gọi tận hiến làm nữ tu. Tuy khoảnh khắc 

chỉ vỏn vẹn bốn năm, nhƣng rất ý nghĩa và thật hữu 

ích cho cuộc đời của tôi. 

Nhìn lại bốn năm sống dƣới mái ấm tình thƣơng 

trong ngôi nhà Tu Hội Tận Hiến, nơi tôi học đƣợc sự 

hy sinh, cầu nguyện, chăm chỉ, tình thƣơng, và tinh 

thần dấn thân phục vụ. Các chị không quản ngại vất 

vả làm việc tại Topsy Popcorn để nuôi chúng tôi ăn 

học. Các chị luôn quan tâm, thƣơng yêu, dậy bảo, và 

vỗ về; nhất là trong những lúc tôi khóc vì nhớ nhà. 

Trong số các chị, đặc biệt là chị giáo đệ tử Hƣờng đã 

dành cho tôi tình cảm đặc biệt hơn vì tôi là cô bé đặc 

biệt duy nhất trong nhóm mƣời hai đệ tử thời ấy, cô 

bé mồ côi cha mẹ. Chị gần gũi, lắng nghe và rất hiểu 

tâm lý của tuồi thiếu niên, giúp tôi cảm thấy thoải 

mái và tin tƣởng khi chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với 

chị. Chị luôn sãn sàng bảo vệ chúng tôi, “nhƣ gà mẹ 

ấp ủ đàn con,” dù có những lúc chị bị bề trên hiểu 

lầm và khiển trách. Chị để mắt trông nom không để 

bất kỳ một nam nhi nào, kể cả các cha cụ hay các 

thầy, đến gần trò chuyện riêng, nên đƣợc các thầy 

mệnh danh là “bà chằng”  vì sự quan tâm và chăm 

sóc đặc biệt đó. 

Anh Trƣởng, Chị Cả và các chị đã dạy cho tôi rằng 

sự hy sinh và tình yêu thƣơng không chỉ là những 

khái niệm trừu tƣợng mà còn là hành động cụ thể, là 

sự chia sẻ tinh thần cũng nhƣ vật chất và sẵn sàng 

đặt lợi ích của ngƣời khác trên hết, đặc biệt là ngƣời 

kém may mắn, sống theo nguyên tắc của Thánh 

Phaolô “Trở nên mọi sự cho mọi ngƣời” (1Cr. 9,22). 

Khi rời khỏi Tu Hội IC, tôi đã hăng say sinh hoạt 

trong cộng đoàn, nơi tôi đang sống, trong các ban 

ngành đoàn thể nhƣ: giáo lý, việt ngữ, hội đồng mục 

vụ vv.. Nhờ vậy mà tôi đƣợc biết và hội nhập với các 

anh chị cựu IC và trở nên một thành viên của gia 

đình cựu IC tại vùng Seattle. Chúng tôi có dịp hội 

ngộ mỗi khi có Cha hoặc chị Tận Hiến nào đến 

Seattle. Mội khi gặp nhau chúng tôi tay bắt mặt 

mừng, cùng nhau hiệp dâng thánh lễ và tiếp theo là 

hội nghị bàn tròn bên tô phở tách trà. Mọi ngƣời vui 

vẻ thƣởng thức các món cây nhà lá vƣờn mà mỗi 

ngƣời mang đến. Vừa ăn vừa kể chuyện xƣa thật 

chan chứa tình Chúa và ấm áp tình ngƣời. 

Tôi rất hãnh diện là ngƣời của Tận Hiến. Nhờ Tận 

Hiến mà tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và ơn kêu 

gọi của mình. Những ngày tháng tôi sống tại đây đã 

giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình và về mục tiêu 

sống của mình. Những lúc trò truyện thân mật trong 

gia đình, tôi tự hào kể với hai công chúa của tôi về 

thời thiếu niên của mình tại Tu Hội Tận Hiến và dẫn 

hai cô về thăm lại căn nhà của Tận Hiến tại đƣờng 

Josephine, đến trƣờng Trung Học Thomas Jefferson 

là nơi tôi đã một thời sống và theo học. Một dịp khác 

tôi cùng bạn Đoán và cha Tuấn tìm về chốn xƣa, 

thăm lại thầy cô cùng mái trƣờng thân yêu, và những 

cơ sở mà Tận Hiến đã một thời sở hửu và sinh hoạt, 

để ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào tại San Antonio. 

Khi nói đến Tu Hội Tận Hiến thì hình bóng của hai 

vị sáng lập sống lại trong tâm trí của tôi. Tôi luôn 

trân trọng và biết ơn Anh Trƣởng Micae Việt Anh, 

N 
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Chị cả Mary Ngọc Minh, và quý chị đã dành thời 

gian, tâm huyết, và tình thƣơng yêu để nuôi dƣỡng 

tôi suốt bốn năm xƣa. Những năm tháng ấy không 

chỉ là khoành khắc của sự trƣờng thành về thể chất 

cũng nhƣ tinh thần, mà còn là thời của sự hình thành 

và rèn luyện ý chí và lòng trung thành. Những lời 

dạy bảo, gƣơng sáng và tinh thần phục vụ của các 

ngài đã là nguồn động viên và sức mạnh vô song, 

giúp tôi cảm nhận đƣợc sự hiện diện và tình yêu của 

Thiên Chúa trong  tôi, giúp tôi vƣợt qua những thử 

thách trong cuộc sống hằng ngày. 

Qua những kỷ niệm và cảm nghiệm đặc biệt đó, tôi 

vẫn mãi ấp ủ trong tâm trí, và mong muốn đƣợc trở 

về họp mặt cùng gia đình Tận Hiến, nơi mà tôi đã 

tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và tạo cho tôi biết tìm ra 

hƣớng đi của mình. Đó sẽ mãi là một phần không thể 

tách rời trong trái tim và ký ức của tôi.  

Tôi hăng hái mong đợi đến ngày Mừng 75 Năm 

Hồng Ân của Tận Hiến, để tôi đƣợc chiêm ngƣỡng 

Đức Mẹ Tận Hiến, bức tƣợng Đức Mẹ hiện ra với tôi 

trong giấc mơ. Tôi sẽ ôm và hôn Mẹ, tâm tình, tạ ơn 

và phó thác tất cả cho Mẹ. Và đƣợc hội ngộ cùng anh 

chị em cựu Tận Hiến để đƣợc cùng nhau tay bắt mặt 

mừng, chia sẻ, lắng nghe và học hỏi cách sống mật 

thiết hơn với Thiên Chúa và tha nhân. Nhất là dƣợc 

kết thân với anh chị em cựu Tận Hiến khắp nơi. 

Myling (Thúy) Seattle 20/05/2024 

                      
 

+ Cipma Pip 

Vài Dòng Tâm Sự  

Với Anh Trƣởng (AT) 
Anh Truởng kính yêu, 

ảy mƣơi lăm năm (75) khai sinh Tu Hội cũng 

là 60 năm AT nhận em vào Tu Hội.  Em 

muốn ghi lại ít dòng tâm sự để tỏ lòng tri ân 

AT. 

Khi AT còn đang ở Âu Châu, các chị Tận Hiến kể rất 

nhiều về AT.  Và em đƣợc biết AT rất nghiêm nghị 

khi huấn luyện các chị lúc chƣa đi du học.  Nhƣng 

khi AT về Việt Nam, em lại thấy AT vui vẻ, dễ mến 

khác lạ.  Những lần AT thấy em làm bất cứ việc gì, 

AT luôn nhắc em “yêu Chúa và Mẹ” và chính điều 

này đã thấm nhập vào tâm can em cho đến bây giờ. 

Khi sống gần AT, em đã đƣợc AT dạy dỗ rất nhiều.  

Nhất là cách sống với chị em, phải quảng đại bỏ qua 

sai lỗi cho chị em.  Điều lỗi nặng thì hãy coi là nhẹ 

và lỗi nhẹ thì coi nhƣ không.  AT đã làm gƣơng cho 

chúng em khi có những ngƣời đối xử xấu với AT, 

Anh vẫn vui vẻ với họ.  Hơn nữa,  vào những dịp Tết 

hoặc Lễ Giỗ còn đem quà tặng họ. 

Điều làm em mang ơn là AT đã xử rất tâm lý.  Qua 

đó, em đã suy nghĩ quay trở về với Tu Hội. Chuyện 

là khi em đi vƣợt biện phải mắc nợ 2 cây vàng.  Và 

khi mới qua Mỹ, em bị giao động nhiều thứ để rồi 

phải rời Tu Hội để sang California với đứa em trai.   

AT đã hỏi thăm và gửi tiền về để trả nợ cho em.  Thế 

là em mắc nợ AT, không những tiền bạc mà nợ tình 

thƣơng.  AT đã xử nhƣ thế thì làm sao em có thể bỏ 

Tu Hội đƣợc. 

Khi em phạm lỗi, nhất là lỗi nặng, thay vì loại em, 

AT đã nâng đỡ, ủi an khuyến khích em trỗi dậy.  

Anh còn dạy em lợi dụng lỗi lầm đó để sống khiêm 

nhƣờng và cảm thông với lỗi lầm của ngƣời khác.  

Khi đó AT đã nhìn thấu tâm tƣ và ƣớc vọng của em.  

B 

KÍNH NHỚ BỀ TRÊN 
Lễ Giỗ Chị Cả Ngọc Minh 

Ngày 31/8 – 1/9 2024 
(Cựu ICM & Thân Hữu họp mặt 

tình thân.) 
Tại Orlando, Florida USA 
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AT đã tiên báo những gì sẽ xảy đến với em và đặt tin 

tƣởng nơi em và nhờ vậy em đã cố gắng thực thi 

những gì AT hƣớng dẫn. 

Sống trong Tu Hội thời gian dài, em đã cảm nghiệm 

đƣợc tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời của em 

là luôn trong sự quan phòng của Chúa.  Em cảm thấy 

vui vẻ và bình an.  Xin AT cầu nguyện cùng Chúa 

ban nhiều ơn cho Tu Hội, cho có thêm ơn gọi và cho 

có nhiều anh chị em dù sống giữa đời nhƣng sống 

tinh thần linh đạo của Tu Hội để nƣớc Chúa Thánh 

Thể và tình yêu của Mẹ đƣợc lan truyển khắp nơi. 

 

 
 

Ôi lạy Chúa Ba Ngôi 

Cả đời con tan rồi 

Duy còn sự sống Chúa 

Hợp nhất cùng con thôi 

Tan chìm trong tim Mẹ 

Hôm nay và đời đời. 

(Việt Anh, Phan Rang 10/01/1955) 

_________________ 

 

 

 

The Greatest Love 
 

n the occasion of the National Eucharistic 

Revival in the United States, I am most 

delighted to share with everyone a reflection 

of God's greatest love for us. 

 

The Eucharist Revival is a three-year initiative by the 

U.S. bishops started on the feast of Corpus Christi in 

June 2022. Its purpose is to "inspire, educate, and 

unite the faithful in a more intimate relationship with 

Jesus in the Eucharist." 

 

The Church invites each of us to be united around 

the source and summit of our faith through the 

Liturgy of the Eucharist. 

 

God desires to be with us, and each is called to a 

personal renewal relationship with God; to pause, 

relive, and recall the goodness and merciful of God. 

More urgently, to be aware of God‟s presence in our 

lives.  

 

We are reminded in the center of Christianity is a 

person. This person is Jesus Christ.  

 

St. John the Baptist at the Jordan River pointing to 

Christ so that everyone may know he is with us, 

“Behold the Lamb of God, who takes away the sin of 

the world.” (John 1:29). 

 

How did John the Baptist know Jesus is the Lamb of 

God? What does he mean by „Jesus is the Lamb of 

God?‟  This image does not say that Jesus is a lamb. 

Rather, this is an image of God: a lamb is innocent, 

pure, the perfect sacrifice offered to God to take 

away the sin of the world through the suffering and 

triumph of the Cross.  

 

The Lord Jesus, on the night before he suffered on 

the cross, shared one last meal with his disciples. 

During this meal, Jesus instituted the Sacrament of 

the Eucharist.  He did this in order to perpetuate the 

sacrifice of the Cross throughout the ages.  

 

O 
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While they were eating, Jesus took 

bread, said the blessing, broke it, and 

giving it to his disciples said, “Take 

and eat; this is my body.” Then he 

took a cup, gave thanks, and gave it to 

them, saying, “Drink from it, all of 

you. For this is my blood of the 

covenant, which will be shed on 

behalf of many for the forgiveness of 

sins.” (Mt 26:26-28; cf. Mk 14:22-24, 

Lk 22:17-20, 1 Cor 11:23-25). 

 

This very saying is now repeat daily throughout the 

world every second. In the Mass, after his 

genuflection to our Lord, the priest shows the 

faithful the Eucharist bread, holding it over the paten 

and the wine over the chalice, inviting us to the 

banquet of Christ, saying, “Blessed are those called 

to the Supper of the Lamb”.  

 

What is this banquet? What is the Supper of the 

Lamb? Why is the priest genuflecting before a piece 

of bread, before the wine? Why is the priest 

extending an invitation for me to partake in this 

banquet? Why is everyone kneeling? What am I to 

do with my hands? My knees hurt. 

I remembered these thoughts swirling around my 

head when I was 11 years-old. As a child, I attended 

mass because I was told. I don‟t understand the 

Mass, and I have never experienced Eucharistic 

Adoration. One day, I decided to stay back after 

mass. Kneeling in front of the Tabernacle in a small 

chapel in “Versailles” New Orleans, LA, unsure what 

to do, feeling awkward. I uttered “Lord, who are 

you? Am I to love you in this piece of bread? How? 

Teach me to know you, to love you.” Before I know 

it, one hour has gone by. The pastor gently tapped on 

my shoulder and asked me to leave before my 

parents get worried. This is how the Holy Mass and 

the Eucharistic Adoration journey began for me.  

 

God had me on his hook and was slowly reeling me 

into His Divine heart. As I allowed, He gradually 

increases the gift of faith in me. It would take a few 

years later for me to realize that Jesus knew me, 

loved me, and was waiting for all eternity for me to 

see Him in the beautiful simplicity of the Eucharist. 

 

Yet, it‟s the “why” that keeps coming back. If he 

loves me, why wouldn‟t He „show up‟ to dispel my 

difficulty in belief? Why would God hide from me in 

this simple wafer of bread? At times, particularly in 

life‟s most painful experiences is my cry of the heart, 

“God, where are you?”.  

 

I am reminded of the prophet Isaiah‟s words “God‟s 

ways are not our ways” (55:8-9).  GOD IS GOD, and 

I am not. I always think that I am entitled to 

understand the whole of reality, that I have control of 

my life and that will bring me happiness. Little do I 

know that only God has the divine perspective and 

his divine plans for me for all eternity. My particular 

problems are not to be solved but a great mystery to 

be experienced; “In the world you will have trouble, 

but take courage, I have conquered the world.” (Jn 

16: 33).   

 

As a child, I liked playing „hide and seek‟. I find new 

places to hide and take pleasure in others running 

around in search for me. Is our Lord playing a „hide 

and seek‟ game with me? Perhaps he is! But to be 

hidden does not mean God is playing a game, but 

that he wants me to discover Him anew, encounter 

Him with my own senses with his graces. God is 

waiting for me in the Eucharist. Seek him while he 

may be found, call on him while he is near. “Ask and 

you shall receive. Seek and you shall find. Knock 

and the door will be opened to you.” Mt 7:7 

 

The whole world really has a hunger for God, 

whether we know it or not. No earthly material will 

quench our desire of true happiness and joy. As St. 

Augustine put it, “Our hearts were made for thee, O 

Lord, and they are restless until they rest in thee.” 

 

Through the mystery of the Incarnation, the Jesus‟ 

person is declared. By the power of the Holy Spirit, 

Jesus became man except sin.  He shall be named 

Emmanuel, for in him God is with us (Mt 1:23). And 

the Word became flesh, dwelling among us, and we 

saw his glory, the glory as of the Father‟s only Son, 

full of grace and truth (Jn 1:14). Behold, I come to 

do your will, O God. By this “will,” we have been 

consecrated through the offering of the body of Jesus 

Christ once for all (Heb 10: 8-10).  For God is Love! 

(1 Jn 4:8). 
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This Love is the Eucharist. The Eucharist is the 

person of Christ. He is the author of life. If life is to 

live, it must be nourished. If divine life is to live, it 

too needs nourishment. He gave His life to sustain 

our life. That is the Eucharist.  

 

The Eucharist is the greatest of all the sacraments. It 

is the source and summit of the Christian life (CCC 

1324-1327). 

 

When I receive the Holy Eucharist, I receive Jesus‟ 

Body, Blood, Soul, and Divinity. Jesus‟ Real 

Presence! He refreshes my soul. This is the greatest 

joy!  

 

Food for thought: 

Christ ignited a radical revolution of love in my 

heart. Have you experienced this Love? 

 

BN 

 

                      CHÚA GIÊSU             

THÁNH THỂ và Tôi

Sr. Thiên Nga Hồi Ký 

Mƣời hai (12) Điều Tâm Niệm ICM, Điều 1: “Rƣớc 

Lễ hằng ngày trừ khi ngăn trở thật”.  Tôi cảm thấy 

thật hạnh phúc khi hồi tƣởng lại quá khứ.  Tôi tạ ơn 

Chúa vì Chúa Thánh Thể đã, đang và sẽ ở với tôi 

trong từng bƣớc đƣờng tôi đi. 

Chúa Giêsu Thánh Thể đã trở nên bạn nghĩa thiết 

của tôi từ khi tôi còn nhỏ.  Khi lên bảy tuổi, tôi đƣợc 

bà ngoại dậy xƣng tội lần đầu.  Rồi tôi gia nhập 

Thiếu Nhi Thánh Thể để thi đua đi dự thánh lễ, rƣớc 

lễ hằng ngày.  Trƣớc hết tôi đi dƣ lễ để lãnh về phần 

thƣởng.  Nhƣng từ từ Chúa đã cho tôi thấy Ngài 

muốn ở với tôi ngày một khăng khít bền chặt hơn.  

Cuộc đời tôi đƣợc liên kết chặt chẽ với Ngài qua 

Thánh Lễ và Thánh Thể.  Chúa tỏ cho tôi tình yêu và 

sự trìu mên của Ngài từng bƣớc một.  Tôi đã đƣợc 

Chúa gọi trở nên một nữ tu ICM.  Tôi hằng rƣớc 

Chúa mỗi ngày nhƣng đặc biệt là trong những biến 

cố quan trọng của đời tôi. 

Hồi năm 1976, tôi bị bắt vì đi thăm viếng các nữ tu 

ICM ở rải rác từ Đà Lạt tới Rạch Giá.  Khi tôi làm 

chị Tổng Phụ Trách của Tu Hội, tôi đi thăm viếng 

các trụ sở và khi trở về tới môt nhà dòng, nó là nơi 

cuối cùng trƣớc khi tôi về đến cộng đoàn của tôi ở 

Đà Lạt thì bị bắt.  Họ nghi ngờ tôi là gián điệp và 

nhốt tôi vào phòng biệt giam.  Trong trại, họ cấm 

nhiều thứ.  Nhất là không đƣợc đọc kinh, hành đạo 

hay truyền đạo.  Ai vi phạm thì tất nhiên bị xử phạt.  

Sau một vài tháng đầu, tôi chỉ đƣợc rƣớc Chúa 

thiêng liêng; nhƣng sau đó, Chúa Giêsu Thánh Thể 

đã tìm cách đến gặp tôi.  Lúc đó, vị linh hƣớng của 

tôi cũng bị bắt giam ở một phòng cùng nhà với tôi.  

Ngài đã gửi Mình Thánh Chúa cho tôi dƣới hình 

những mẩu bánh mì nhỏ.  Mỗi sáng tôi rƣớc một 

mẩu và phần còn lại tôi dấu ở trên cột xi măng trong 

phòng để cầu nguyện, suy yêu và chầu Chúa. 

Sau chín tháng cách ly, tôi đƣợc chuyển sang ở với 

những nữ tù nhân khác thuộc các tội trạng khác 

nhau, nào là tội chính trị, gian thƣơng, giết ngƣời, đĩ 

điếm v.v…  Khi đó tôi liên lạc đƣợc với ngƣời nhà 

để xin gửi bánh lễ vụn vào cho tôi.  Tôi đã xin linh 

mục ở trong tù truyền phép trên những mẩu bánh 

vụn này.  Tôi đã cất Mình Thánh Chúa trong hộp sữa 

guigoz treo trên trần nhà để mỗi ngày các chị em 

Công Giáo trong phòng cùng nhau âm thầm cầu 

nguyện và rƣớc Mình Thánh Chúa.  Nhiều lần bị xét 

phòng nhƣng họ không biết đó là Mình Thánh Chúa 

nên đƣợc an toàn. 

Tôi cảm thấy đây là một hồng phúc lớn cho tôi vì 

suốt hơn ba năm trời không đƣợc gặp mặt ngƣời 

thân, không đƣợc ra khỏi trại mà tôi lại đƣợc Chúa ở 

kê bên từng giây phút.  Sau này, khi đi vƣợt biên, tôi 

cũng xin mang theo Mình Thánh Chúa để hy vọng 
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đƣợc rƣớc Chúa mỗi ngày trên biển cả.  Những dự 

tính ây không đƣợc thực hiện vì khi có kẻ đến cƣớp 

đồ đạc của tôi vào buổi tối đầu tiên, tôi phải rƣớc hết 

tất cả một lúc vì sợ ngƣời ta xúc phạm đến Mình 

Thánh Chúa. 

Năm 1993, khi đi làm cho chính phủ ở Barrow, 

Alsaska, nơi mà cha xứ không thể tới thƣờng xuyên 

đƣợc, cách hai tuần cha nới tới đó một tuần.  Tôi biết 

mình sẽ không đƣợc dự Thánh Lễ và rƣớc Chúa mỗi 

ngày nên trƣớc khi lên đó, tôi đã xin cha xứ cho phép 

tôi đƣợc giữ Mình Thánh Chúa tại tƣ gia và ngƣời đã 

đồng ý.  Ở đó mỗi mùa học tôi đi làm ở các làng 

xung quanh cả tuần, tôi đã mang Thánh Thể theo để 

tôi cầu nguyện và rƣớc Chúa mỗi ngày.  Nhờ vậy, tôi 

cảm thấy Chúa cùng đồng hành với tôi.  Có những 

khi tôi yếu đuối, khó khăn, tôi cảm nhận đƣợc Ngƣời 

luôn hiện diện, tha thứ, an ủi và đỡ nâng tôi. 

Tôi cảm tạ Chúa muôn ngàn trùng và cảm thấy có 

một sự liên kết bền chặt giữa Giê su Thánh Thể và 

tôi.  Chúa lúc nào cũng ở với tôi.  Ngƣời đi theo tôi 

trên mọi nẻo đƣờng.  Nhất là trong những lúc đen 

tối, khó khăn của cuộc đời, bị tù tội, cô đơn, hiểu lầm 

và bị sống xa những ngƣời thân quen, có Chúa 

Thánh Thể cùng đồng hành, tôi thấy vững dạ, vui 

tƣơi, lạc quan và tin tƣởng.  Nhìn lại quá khứ, tôi chỉ 

biết cảm tạ , ngợi khen và yêu mến.  Ở đâu có Chúa, 

ở đó là nhà.  Mỗi ngƣời, dù khác màu da, chủng tộc, 

ngôn ngữ đều trở thành anh chị em tôi.  Tôi thực sự 

đã gần gũi họ và không còn cô đơn nữa. 

 

 

Kênh YouTube: 

Đi Gieo Nhập Thể Tận Hiến 

Truyền Giáo ICM   

Nhằm mở cánh cửa Tu Đoàn  

Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo, ICM 

để những ai muốn tìm hiểu về  

Tu Đoàn ICM hoặc muốn tìm đọc  

hoặc nghe những thông tin,  

những bài viết bổ ích cho đời sống 

nội tâm hăng say ra đi Gieo Tin Mừng 

và làm việc tông đồ cho muôn dân. 

Gia Đình  

Tận Hiến 



12 
 

 
 

 Nhóm Cựu ICM & Thân Hữu đang được 

thành hình mạnh mẽ và nhiệt huyết để 

cùng lôi kéo nhau Trở Về Ngồn.

2. Cha Bề Trên Việt Hưng mong rằng mọi 

người cùng góp tay giúp Tờ Thông Tin Đi 

Gieo được được tục bản. * Nhóm cựu ICM 

sẽ phụ trách. *Nguồn tin từ Hoa Kỳ, Phi Luật 

Tân, Việtnam. 

*Xuất bản 4 tháng/lần, với tính cách thời 

sự/thể loại, gồm: Tin tức, hình ảnh sinh 

hoạt, bài suy niệm. * Thông tin Đi Gieo sẽ 

được đăng trên mạng và gửi qua bưu điện 

đến các ACE không dùng mạng và đọc trên 

Kênh YouTube Đi Gieo. 

 Nhóm Cựu ICM & Thân Hữu qua sự nhiệt 

thành của những người anh chị em, 

WEBSITE, Tờ Thông Tin Đi Gieo và YouTube 

Đi Gieo Nhập Thể Tân Hiến ICM  đã hình 

thành.  Như hạt giống được gieo xuống, cây 

đã nảy mầm nhưng vẫn luôn phải chăm 

tưới cho cây xanh tốt và có trái.  Mong rằng 

mỗi người chúng ta tiếp sức tiếp lửa cho 

nhau.

Websites: Xin nhắp chuột vào 
link… 
Cựu ICM:  
https://www.icmvenguon.org/ 
TT Lê T Thành HK: 
https://lttretreatcenter.org 
Nam ICM VN: 
https://www.ongoi.org/tu-hoi-
nhap-  the-tan-hien-truyen-
giao-icm/ 
Nữ ICM VN: 
https://tanhiennuicm.wordpre
ss.com/1-gioi-thieu/ 
https://tanhiennuicm.wordpre
ss.com/ 
 


